Orde van dienst Pinksteren 2025

Welkom in deze Pinksterdienst...

Orgelspel
Om te beginnen

Voorbereidende stilte
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Zingen: Lied 681 — Geest van hierboven JAH_TIR
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Bemoediging

Binnen stappen in de kerk betekent elkaar begroeten,
elkaar toezingen en de ander zien zoals hij of zij bedoeld is.
Mens naar Gods evenbeeld,

bestemd voor het licht

en geroepen om vrij te zijn.

Zoals een vogel hoog in de lucht zijn vleugels uitslaat

en beweegt op de adem van d wind.

De wind hoort bij het feest dat we vandaag vieren: Pinksteren
Wind die blaast en schoonveegt,

die alles laat bewegen en overal doorheen waait.

Maar ook wind die kan loeien en tekeer gaan

tegen het onbegrip en misverstaan van mensen in.

Pinksteren,

feest waarop we horen dat de Geest van God waait waarheen zij wil,
zich niets aantrekt van grenzen door mensen opgeworpen.

Als een kracht die ons optilt,

sterker dan het donker,

en groter dan de verschillen.

Opdat we in beweging komen,

opstaan en naar buiten gaan,

de wijde wereld in,

om elkaar te begroeten.

Laten we dat aan het begin van dit feest dan ook doen.

Om te oefenen in het elkaar verstaan,

begroeten we elkaar in zeven verschillende talen.

In het Hebreeuws en Grieks,

de talen waarin de Bijbel is geschreven,

en in nog vijf andere talen uit alle windrichtingen.

Een groet kun je niet onbeantwoord laten.

Daarom wordt u uitgenodigd om elke groet te beantwoorden.

Ik groet jullie in het Hebreeuws: Sjaloom, Allen: Sjaloom

Ik groet jullie in het Grieks: Kaliemera, Allen: Kaliemera

Ik groet jullie in het Arabisch: Salaam aleikum, Allen: Aleikum salaam
Ik groet jullie in het Swahili: Jambo, Allen: Karibu

Ik groet jullie zoals in Oostenrijk: Gruss Gott, Allen: Griiss Gott

Ik groet jullie in het Portugees: Bom dia, Allen: Bom dia

Ik groet jullie in het Chinees: Ni hao, Allen: Ni hao
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Zingen: Lied 681 — Veni sancte spiritus (met piano)
2x per taal

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.

Kom tot ons, o heilge Geest,
ontsteek in ons de viam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
woon in ons, o Heilge Geest.

Gebed om ontferming
Zingen als gloria: Opwekking 334: 1,3 — Heer, uw licht en uw liefde schijnen (met piano)

1 Heer uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus Licht van de wereld vernieuw ons
Levend Woord ja uw waarheid bevrijdt ons
Schijn in mij schijn door mij

refrein:
Kom Jezus kom
Vul dit land met uw heerlijkheid
Kom heil'ge Geest stort op ons uw vuur
Zend uw rivier laat uw heil
Heel de aard' vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint

3 Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij schijn door mij

refrein:

Rondom de Bijbel

Bubbelen en bruisen

De wind steekt op filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=15vtK61EQm8)
Als de hemel openbreekt,

het huis vervult met vrede,

zal de adem van uw Geest

ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vliam.

Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!


https://www.youtube.com/watch?v=15vtK61EQm8

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vliam.

Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Tekst: Hans Maat. Muziek: Adrian Roest, Anneke van Dijk-Quist en James MacMillan. © 2013
Stichting Sela Music

Kinderen gaan de kerk uit

Lezen: Handelingen 2: 1-21 en 32-33 (uit: Bijbel in Gewone Taal)

Wat is voor mij die heilige Geest?

Zingen: Lied 691 — De Geest van God waait als de wind

Een paar woorden

Geloofsbelijdenis

vg.

gem.

vg.
gem.

vg.

.gem.

vg.

gem.

vg.
gem.

Ik geloof in God, die onze Vader en Moeder wil zijn.

God houdt van ons en gunt ons alles wat goed en mooi is.
Die ook mij opvangt als ik dreig te vallen,

en mij een hand toesteekt als ik ben verdwaald.

Ik geloof in Jezus, kind van mensen, Zoon van God, een en al liefde, tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg trekt met mij mee, bij Hem is plaats voor iedereen

Ik geloof in de Geest,

de kracht van God in mensen,

die ons tot een kerk maakt,

die ons gastvrij ontvangt,

die de mensen bezielt

om open te staan voor elkaar, om niet

als vreemden naast elkaar te leven,

maar ons inspireert tot liefde

Zij waakt en beschermt en werkt in wie zij wil. Zij is en maakt vrij!

Ik geloof in de gemeenschap van christenen, allen die getekend met het kruis
samen proberen kerk te zijn.

Telkens waar en wanneer wij in Christus’ naam samen komen,

is Hij in ons midden, om ons te bemoedigen en te inspireren.

Ik geloof in de eeuwigheid, in leven dat voorbijgaat aan onze dood.
Licht dat niet dooft, maar dwars door de duisternis heen stralen zal, meer dan ooit.
Van wat ik geloof, wil ik teken zijn. Amen.

Zingen: Lied 672: 1 — Komt laat ons deze dag



Rondom gebeden en gaven
Gebed

Collectemoment
(Kinderen komen terug)

Rondom de Tafel van de Heer

Vredegroet

Tafelgebed:

vg. De harten omhoog naar God!
gem. Als bloemen naar de zon!
vg. Dank de Eeuwige, onze God!
gem. Wij willen God danken!

vg. U danken wij, Eeuwige,

God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten,
van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt
en de Geest in ons laat waaien
en haar vuur laat branden:
heilig is uw Naam!
gem. Kom tot ons, hier in ons midden.

Zingen:

Loof de Heer, want God is goed, (melodie Ps. 136)
die de mensen leven doet

en hen als op handen draagt —

liefde die de dood verjaagt.

Dank de Heer, die alles schiep

en ons hier bij name riep.

Heilige, groot is uw macht,

maak ons vrij, toon ons uw kracht!

vg. In Jezus zien we wie U bent:
mens onder de mensen,
bewogen om hun lot.
Zo heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en het aan zijn vrienden uitgedeeld
met de woorden:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed uit en zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten

tot vergeving van zonden.

Telkens als we samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.



gem. Kom tot ons, hier in ons midden.

Zingen:

Loof de Heer, want God is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;

ik mag gast aan tafel zijn.

vg. Uw Geest is gekomen,
kracht om alles nieuw te maken:
brood en beker die naar U wijzen,
mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan,
vormen we een kring van klein en groot,
één wereldwijde gemeente.

gem. Kom tot ons, hier in ons midden.

Zingen:

Loof de Heer, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!

Dank de Heer, kom in de kring,

leef van de verwondering,

dat ook jij erbij mag zijn,

bij het brood en bij de wijn.

vg. En wij bidden samen:

gem. Onze Vader...

Nodiging en viering

Onder het delen van brood en wijn zingen we lied 681 — Veni sancte spiritus met orgel
Veni Sancte Spiritus,

tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus,

veni Sancte Spiritus.

Kom tot ons, o heilge Geest,

ontsteek in ons de viam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,

woon in ons, o Heilge Geest.

Dankgebed

Tenslotte

Slotlied: Lied 425 — Vervuld van uw zegen
Zegen

Orgelspel



